PRAKTISCH

De dagprijs is € 17, verminderd met een
tussenkomst van € 3,5 door Kom op tegen
Kanker.

Het vervoer regel je in principe zelf. Als dit

moeilijk gaat, kunnen we jou daarbij helpen.

Onze volledige werking wordt ondersteund

door vrijwilligers. Interesse om mee te werken?

Contacteer onze vrijwilligerscoérdinator Koen:

kbertrem@heidehuis.be.

Het Palliatief Dagcentrum Heidehuis is een

initiatief van Heidehuis vzw onder erkenning van

vzw Spirit.

Palliatieve patiénten kunnen ook terecht bij de
Palliatieve Zorg Thuis (050 40 6150) of in de
Palliatieve eenheid De Vlinder (050 47 01 30).

CONTACT

Heidehuis vzw
Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen

Palliatief Dagcentrum Heidehuis
Fazantendreef 11

8200 Sint-Michiels Brugge

050 40 6155

dagcentrum@heidehuis.be
www.heidehuis.be
www.facebook.com/heidehuis

Het dagcentrum is elke werkdag open van
9.30 tot16.30 uur.

Wens je een kennismakingsbezoek?
Meer informatie? Neem gerust telefonisch
contact op.

Je kan onze werking financieel ondersteunen
met een gift op het rekeningnummer van
Heidehuis vzw BE13 4752 1280 0939.

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Als je als particulier, vereniging of bedrijf
interesse hebt om een evenement te
organiseren of te ondersteunen, neem gerust
contact met ons op.

Onze werking wordt gesteund door
Kom op
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HET VERHAAL VAN MARK

Mark twijfelt of hij wel naar het dagcentrum zal gaan. Is dit voor hem niet te confronterend? Wordt er niet te veel gepraat over
ziek zijn? Veel vragen ... Heel de namiddag alleen thuis blijven, is echter niet aan de orde. Dit vertrouwt Lieve niet meer ...
Mark wil zijn echtgenote de kans geven om tijd te maken voor haar hobby. Dat trekt hem over de streep.

Als Mark en Lieve samen langs gaan in het dagcentrum om kennis te maken, voelen ze meteen de huiselijke sfeer.
Na een gesprek met de verpleegkundige, schuiven ze mee aan de koffietafel. Al snel geraakt Mark aan de babbel met
Roger.

Mark blijft wekelijks het dagcentrum bezoeken. Hij geniet van het gezelschap van anderen, de rust, de mooie tuin, uitstappen,
wandelingen, aandacht van de vrijwilligers, ... Veel kan, maar niets moet. “Dankzij het Heidehuis heb ik mezelf leren
begrijpen. Door te lachen en te zwanzen, sloot ik me af. Nu kan ik mezelf zijn zonder me te moeten

bewijzen.”

Samen met één van de medewerkers maakt Mark een levenseindeverhaal,
een aandenken voor Lieve, zijn kinderen en kleinkinderen. Dit helpt om
aan hen alles te zeggen wat hij nog wil zeggen. Soms zijn het
intense gesprekken omdat liefde zo mooi kan zijn.

Ook Lieve bouwt, in de vele contacten met de
medewerkers van het Heidehuis, een band
op. Ze staat er niet alleen voor.
Er zijn verpleegkundigen, een
psycholoog, een logopediste
en vrijwilligers.

Een arts, verbonden aan
het dagcentrum, komt
wekelijks langs. Hij

«. neemt in overleg
A\

met de huisarts de

zorg op voor
Mark...

WELKOM IN HET DAGCENTRUM

Ons palliatief dagcentrum staat open voor
mensen met beperkte levensverwachtingen.
Een dagin het Heidehuis is een adempauze voor
iedereen die met ongeneeslijk ziek zijn te maken
heeft. Wij zijn een huis waar mensen elkaar

ontmoeten en even tot rust komen.




